
In de diepste nacht 
Toch weer licht 
Ik zie het 
Onverwacht 
Met mijn ogen dicht 
 
In de moordende stilte 
Ineens een geluid 
Een uitweg, een reden 
Een vogel die fluit 
 
Een reden om te wachten 
Op eerlijke, betere dagen 
Want is het wel 
Het wachten waard? 
Wanneer is de lucht geklaard? 
 
Maar hier 
In de eenzame leegte 
Ineens een beetje hoop 
Een onbekend geluid 
Van verre melancholie 
 
Wij kunnen 
De angst en alle pijnen 
De leegte en de stilte 
Laten verdwijnen 
En hoop weer hoopvol maken 
Op hopeloze dagen 
Van eindeloos verdriet 
 
Wij kunnen zonder woorden 
De leegte hier verbreken 
En harten laten spreken 
Van het moois in het verschiet 
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