
Muzikale Vrijheid 

 

Gesloten van de wereld 

In mijn eeuwige angst 

Denkend aan de kruipende tijd 

Aan een liefdevol, betoverend ontvangst 

 

Zoekend naar wat vrijheid 

Een weg buiten dit kamp 

Een weg met een muzikaal lichtje 

Uit een wonderbaarlijke lamp 

 

Schrijvend aan een muziekstuk 

Kijkend naar de maan 

Luisterend naar vrede en ongeluk 

Waarin muzieknoten worden verstaan 

 

Mijn eigen vrijheid geschreven 

Geschreven met verschillende klanken 

Door de oorlog in gevangenschap 

Waar ik instrumenten kan bedanken 
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