
 
 

Vrijheid heb ik dag in – dag uit 

Ik ga er mee om alsof het vanzelfsprekend is 

Maar dat is niet zo 

 

Als je kijkt wat er allemaal gebeurt in de wereld 

Hebben die mensen die dagelijks gruwelijke daden moeten 

mee maken vrijheid? 

Hebben die kleine kinderen die worden achtergelaten 

vrijheid? 

 

Ik weet het niet  

Wat ik wel weet is dat ik dankbaar ben 

Dankbaar dat ik dagelijks een dak boven mijn hoofd heb 

Dat ik op ieder moment van de dag kan eten 

 

Dat ik vrij ben met wanneer ik saxofoon speel 

Dat ik de keus heb voor mijn studie 

Dat ik bijna alles krijg wat ik wil 

Dankbaar ben ik en dankbaar wil ik zijn 

 

Want die vrijheid die ik dagelijks heb is iets om dankbaar 

voor te zijn 

Kijk om je heen en zie wat je hebt 

Want voor je het weet is het weg 

 

Mensen kunnen je alles afnemen 

Mensen doen gruwelijke dingen 

Maar mensen doen genoeg om het allemaal draaglijk te maken 

 

Ik doe wat ik wil 

Ik kan eten wat ik wil 

Ik mag 5 dagen lang naar school 

Mijn ouders hebben goede banen 

 

Die vrijheid heeft niet iedereen 

Dat besef ik me wel 

Maar jij ook? 


