
 

 

Dit nooit meer 
 
Op zoek naar het licht 
In donkere dagen 
Op zoek naar een antwoord 
Op al mijn vragen  
 
Op zoek naar de wolken 
Die de hemel vullen 
Op zoek naar woorden 
Die me helpen zullen 
 
Want ooit zeiden mensen 
Dit nooit meer 
Leg daarom nu  
De wapens neer 
 
En laat het licht 
Op de wereld schijnen 
Dat ooit de oorlog 
Liet verdwijnen 
 
Laat het gevoel 
Dat we allemaal kennen 
Onze harten vullen 
Om elkaar weer te herkennen 
 
Want ooit smeekten mensen 
Dit nooit meer 
Waarom dan toch 
Keer op keer 
 
En zijn er donkere wolken 
Voor de zon geschoven 
Blijf geloven, blijf geloven 
 
Laat ons zoeken naar de zon 
Zo vinden wij onze weg misschien 
Laat ons zoeken naar de horizon 
En wees de verandering 
Die je in de wereld wil zien 
 
Leg vandaag 
De wapens neer 
Voor eens en altijd 
Dit nooit meer 
 
Heb genade voor alle oorlog 
Die er zal zijn 
Die er is en is geweest 
Zoek met mij ons eigen licht 
Voor jezelf, voor de ander 
Maar voor samenzijn het meest 
 
Judith Pieters 

 


