
Oorlogsverhaal  
 
De oorlog is allang geleden 
Nog steeds wordt er dagelijks aan gedacht 
Veel onschuldigen zijn getroffen 
4 mei is de dag dat we herdenken 
Herdenken hoe erg het was 
Herdenken hoeveel onschuldige slachtoffers er zijn gevallen 
Herdenken hoe de soldaten voor ons gevochten hebben 
5 mei werden we bevrijd 
Feest was het op die dag 
De vlag werd uitgehangen 
De mensen dansten op straat 
Maar er was ook veel verdriet 
Verdriet om verlies 
Verdriet om de harde dagen die er zijn geweest 
Maar ook verdriet van geluk 
Verdriet dat de oorlog eindelijk is afgelopen 
Hopelijk gebeurt dit nooit meer 
En leven we in vrede 
Want zonder vrijheid kun je niet leven 
Je moet zo vrij kunnen zijn als een vogel 
Zoals zij vliegen door de lucht 
Je mening kunnen uiten 
Zonder het commentaar van iedereen      
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