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Duo voordracht 2.1 door Melissa van Uden (Grotius College) 

 

Uit: Het Dagboek van Anne Frank 

9 oktober 1942 

 

Als het in Holland al zo erg is, hoe zullen ze dan in de verre en barbaarse 

streken leven, waar ze heengezonden worden?  

We nemen aan dat de meesten vermoord worden.  

De Engelse radio spreekt van vergassing. Misschien is dat wel de vlugste 

sterfmethode.  

Ik ben helemaal van streek. Miep vertelt al deze gruwelverhalen zo aangrijpend 

en zelf is ze eveneens opgewonden.  

Pas geleden zat er bijvoorbeeld een oude, lamme Joodse vrouw voor haar deur; 

ze moest op de Gestapo wachten, die een auto was gaan halen om haar te 

vervoeren.  

Het arme oudje was zo bang voor het harde schieten op de Engelse vliegers die 

overvlogen en ook voor de schel flitsende schijnwerpers.  

Toch durfde Miep haar niet naar binnen halen, dat zou niemand gewaagd 

hebben.  

De Duitsers zijn niet zuinig met hun straffen. 


