
Herdenkingsconcert 4 mei 2016 Kerk Tempsplein 

Duo voordracht 3.1 door Jobke van Bergen (Bernardinus College) 

 

Uit: Kinderkroniek 1940 – 1945 

Berthe Meijer, leven na Anne Frank 

Bergen-Belsen, januari 1944 

 

5 januari 1944 

De razzia’s om joden te deporteren brandden in 1943 in volle hevigheid los. 

Mijn ouders lukte het nog tot januari 1944 om in hun eigen huis ondergedoken 

te blijven. Mijn zusje was in juni 1942 geboren. Om de boel te rekken plakte 

mijn vader een bord op de deur met de woorden “besmettelijke ziekte”. Daar 

waren de bezetters bang voor. Later leefden we met geblindeerde ramen alsof 

we er niet meer woonden. 

Op 5 januari 1944, ik was bijna zes, werd er op de deur gebonsd. 

Mannenstemmen commandeerden ons om snel wat bezittingen te pakken. 

“Schnell, schnell!” 

Met overvalwagens werden we naar de Hollandse Schouwburg gebracht, het 

theater in Amsterdam waar de joden werden verzameld en waar het zo 

afgeladen vol was dat er nauwelijks plaats was om te staan of op de vloer te 

zitten. Vandaar werden we naar kamp Westerbork gedeporteerd, mijn moeder 

met een huilende peuter op haar arm, mijn vader met twee kleine koffers en ik 

met een tas en mijn lievelingsteddybeer. 

 


