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Dit is de beloofde afscheidsbrief 

 

Lieve Jacqueline 

Ik schrijf je deze brief om afscheid van je te nemen, dat zal je denkelijk wel 

verwonderen, maar het lot heeft nu eenmaal niet anders bestemd, ik moet weg 

(zoals je intussen natuurlijk allang gehoord hebt) met mijn familie, de reden zal 

je zelf wel weten. 

Toen je me zondagmiddag opbelde kon ik je niets zeggen, want dat mocht niet 

van moeder, het hele huis stond toen al op zijn kop, en de huisdeur was 

afgesloten. Hello zou komen, maar er werd niet opengedaan. Ik kan niet aan 

iedereen schrijven en daarom doe ik het ook alleen maar aan jou. Ik neem aan 

dat je niemand over deze brief spreekt en van wie je hem gekregen hebt, ook 

niet. Als je zo vriendelijk wilt zijn met mij geheime correspondentie aan te 

houden zou ik je daar zeer dankbaar voor zijn. 

Inlichtingen mevrouw Gies!!!!  Ik hoop dat wij elkaar spoedig weer zullen zien, 

maar het zal vermoedelijk toch niet vóór het einde van de oorlog zijn. Als Lies 

of iemand anders je ooit vraagt of je nooit iets van mij hoort zeg dan nooit 

jawel, want je brengt mevrouw Gies en ons in levensgevaar, en ik hoop ook dat 

je zo verstandig bent. Je mag later natuurlijk wel vertellen, dat je één brief van 

mij gehad hebt, ten afscheid.  Welnu Jackie het ga je goed, ik hoop dat ik gauw 

een levensteken van je ontvang en tot spoedig weerziens. 

Je beste vriendin   Anne   

P.S  Ik hoop dat we tot we elkaar terugzien altijd beste vriendinnen blijven. 

Dáág. 
  


